
Programma Rondje Hoorn    
 
Datum:  Zaterdag 6 juli 2024 
Locatie:  Hoorn 
Tijd:   Vanaf 9:30 – 17:00 uur 
 

 
Parkeren 
Parkeergarage ’t Jeudje | Vollerswaal 61A | 1621 GX Hoorn.  
Inrijhoogte: 2.00 meter.  
Max. dagtarief € 9,50. Parkeren is op eigen kosten.  
 
Eenvoudig in- en uitrijden 
Bij deze parking kun je in- en uitrijden met een bankpas (of smartphone), zonder ticket en pincode (Dip&Go). 

 (Bij het inrijden) Scan je bankpas bij de inritzuil 
 (Bij het uitrijden) Scan je bankpas bij de uitritzuil en geef akkoord op het te betalen bedrag. 

Ook kun je op kenteken in- en uitrijden. In dat geval reken je af bij de betaalautomaat.  
Goedkoper parkeren kan ook, maar dan is het minder dichtbij het centrum! Vanaf parkeergarage ’t Jeudje is het 
450 meter (6 minuten) lopen naar The Saint Food & Wine.  
 
09:30 - 10:00 uur: Ontvangst  
Het bestuur van de hoofdsector Stukadoren & Afbouw verwelkomt jou 
en je partner bij: 
The Saint Food & Wine | Grote Kerk 33 | 1621 ET Hoorn  
Je ontvangt een gekleurd siliconen polsbandje. De groepskleur (maximaal 
14 personen) bepaalt met welke gids je op pad gaat. Eerst neem je in het 
restaurant op de begane grond van het Heavens Hotel een kop koffie of 
thee met een gebakje. Geniet meteen al van de karakteristieke 
kenmerken van het gebouw. 

 
10:00 - 12:00 uur: Rondleiding 
Start rondleiding. Tijdens de rondleiding zal er ook een bezoek gebracht worden aan het 
Foreestenhuis om het bijzondere stukadoorswerk te bekijken. Er is speciaal een gids van het 
Foreestenhuis aanwezig om hier uitleg over te geven. 
 
12:00 - 13:30 uur: Lunch 
We komen terug in de monumentale Grote Kerk bij The Saint Food & Wine | Grote Kerk 33 | 
1621 ET Hoorn. De voorzitter geeft een korte speech, waarna we gezamenlijk een broodjeslunch 
nuttigen. 

 



 
 
13:30 – 15:15 uur: Museum  
We wandelen naar het museum van de 20ste Eeuw | Krententuin 24 (Oostereiland) | 1621 DG Hoorn. We komen 
daar rond 13.45 aan en hebben dan anderhalf uur de tijd om zelfstandig de museumcollectie te bekijken. Het is 
daar een waar feest der herkenning: Je ontdekt leuke voorwerpen van vroeger, maar leert ook over armoede, hard 
en lang werken en eenvoudige woonomstandigheden. Een eeuw die iedereen meer vrije tijd bezorgde, een ieder 
mobieler maakte, die ons over de hele wereld liet communiceren en onze samenleving drastisch veranderde. Ook 
is er een extra tentoonstelling, 90 jaar LEGO. Om 15:15 uur vertrekken we gezamenlijk weer richting centrum voor 
de afsluitende borrel.  
 
15:30 - 17:00 uur: Borrel 
Bij Huis Verloren | Kerkstraat 10 | 1621 CW Hoorn staat een afsluitende borrel 
voor ons klaar. ‘Huis Verloren’ werd gebouwd in 1430 als woonhuis. In 1730 
betrok Lucas Merens, de toenmalige burgemeester van Hoorn, dit pand. Merens 
was tevens bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie. In 1778 werd het 
pand verbouwd in Lodewijk XVI-stijl tot een van de mooiste woonhuizen van 
Hoorn. De stijlkamers hebben in bladgoud gezette ornamenten en geverfde 
doekbespanning van zuiver zijde. Ook kan een gebeeldhouwde marmeren 
schoorsteen en stucplafond worden bewonderd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Plattegrond Hoorn met herkenningspunten 

 


